
Ineens, 

 

Zomaar, ineens kan ik het 

even niet meer aan, 

alles lijkt dan somber, 

wil ik me even laten gaan, 

even me verschuilen, 

gewoon een dagje huilen, 

 

Verzet me ertegen, het helpt niet, 

overgeleverd aan mijn verdriet, 

zo’n dag laat hem maar komen, 

dat heb ik wel geleerd, 

een dagje van jou dromen, 

dat vind ik niet verkeerd, 

 

Daarna komen er weer dagen, 

dan kan ik het beter dragen, 

zit dan weer beter in mijn vel, 

kan tegen jou dan zeggen, 

zie je mij, ik red het wel, 

 

 

 
 

 


